
Wandeling in Averbode ( 06-05-2013 ) 

 

Iets na 10 uur aangekomen in de Abdijstraat te Averbode. Er stonden al enkele collega’s te wachten 

en zich ook al klaar te maken voor de wandeling.  

Deelnemers: Ora, Jo De Smedt, Raymond De Crock, Carl Jacobs en Cabanier Guy 

We zijn wat vroeger vertrokken, want er had zich 

buiten ons niemand meer aangemeld voor de 

wandeling. We waren van plan om een tocht van 

12 km te doen, maar later hebben we er nog een 

stukje bijgedaan omdat er daar zeer mooie natuur 

was en zo kwamen we op het einde toch nog aan 

een goeie 14,850 kilometer. Onze gids was goed 

voorzien van G P S en kaarten, we zouden zeker 

niet verloren lopen. We zijn de Abdijstraat verder 

uitgegaan en op een gegeven moment links 

richting Schoot Tessenderlo. Hier even verder weer 

links het bos in. Af en toe moesten we de grote baan 

Veerle – Averbode kruisen. We hadden het best 

getroffen met het weer. Het was aangenaam warm en 

het zonnetje liet zich geregeld zien. We wandelden in 

de driehoek Antwerpse Kempen, Limburg  en het 

Hageland in het domein van de Merode en in het 

natuurgebied en reservaat Gerhagen. 

 Kwestie natuur kwamen we ook van diversiteit niets 

tekort. Heidegebied, vennengebied, bosgebied met 

naald en loofbomen en op het einde, pas aangelegd, 

nieuwe vennengebied. Na ongeveer 2 uur rustig 

wandelen hebben we onze boterhammetjes 

opgegeten bij een hut aan de Heggebossenweg. 

Daarna zijn we terug vertrokken naar de toren van 

Ter Scoete. Deze hebben we met 3 personen 

beklommen. Jo kon niet mee omdat Ora iets aan 

haar poot mankeerde. Zij mankte wat. Het uitzicht 

boven was heel mooi. Men kon kijken tot aan de 

molens van Nike en het petrochemisch bedrijf 

Esso in Tessenderlo. Terug beneden gekomen zijn 

we iets gaan drinken in Brasserie De Zandberg en 

een ijsje gegeten van dezelfde kleur. 



 Na het nodige vocht terug vertrokken en even 

later weer het bos in waar we even later 

uitkwamen in een prachtig vennengebied. Hier 

was een afgebakende weg die we moesten 

volgen. Het was ook een broedgebied. Even 

verder hebben we nog een mooi stukje 

vennengebied ( ± 2 km ) bijgedaan dat pas was 

aangelegd. Hier zijn we ook even gaan zitten om 

van alles te genieten en iets te drinken. Nog een 

laatste trek naar het Vossenhol waar we weer 

iets gedronken hebben en een ijsje gegeten 

hebben. Was het nu met of zonder slagroom? Daar gaan we niet moeilijk over doen. Jo heeft die dag 

niet veel geluk gehad met zijn ijsjes. Nog 700 meter naar de auto, afscheid nemen en rond 17 00 uur 

huiswaarts keren. 

Veel dank aan Jo voor het organiseren van deze tocht en ons regelmatig de weg te wijzen. 

De verslaggever, 

Guy CAB 
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